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Vakantietip voor romantici: Cinque Terre

Zoektocht naar een
Italiaans pleintje

Vernazza. s Avonds kan je er heerlijk aan het water eten.

Twintig jaar geleden bezochten wij Cinque Terre voor het eerst.Toen was het een geheime tip, maar
wij zijn allang niet meer alleen op het mooiste kustpad van ltalié. De moeilijke bereikbaarheid zorgt

ervoor dat het massatoerisme nog steeds ontbreekt. Gelukkig maar.
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oor dit verhaal moeten we eerst

twintig jaar terug.We liepen toen

met z'n tweetjes het kustpad tus-
sen de vijf dorpen die samen Cinque Terre

vormen (letterlijk betelcent het 'vijf gebieden’).

Vijf darpen tussen Genua en La Spezia, die
vanaf de Middellandse Zee gezien met stevige
secondenlijm tegen de rotsen lijken te zijn
geplakt. Riomaggiore, Manarola, Corniglia,
Vernazza en Monterosso al Mare. Het is maar

dat u het weet: dit is een uitgelezen plek voor

verliefde stelletjes. Als je hier niet voor elkaar
valt, komt het er nooit van, Wij zijn inmid-
dels twintig jaar verder, en al die tijd hangt

er boven ons echtelijke bed een vergrote
foto van een romantisch pleintje. Elke avond
vragen we ons af: in welke van die vijf dorpen
was dat ook alweer? De enige manier om het
e weten te komen is om er weer naar terug
te gaan, Met een foto in onze rugzak gaan wij
op stap. Op zoek naar dat ene pleintje.

Ezelpaadje

De bevolking van Cinque Terre leefde
eeuwenlang van de visvangst en verbouwde
wat wijn, olijven en citroenen.Voor een
kustweg was geen ruimrte, dus bleef men
zonder verbinding met de bewoonde

wereld (of je moet een smal ezelpad langs
de loodrecht in zee afdalende rotsen een
verbinding noemen). Ongetwijfeld hebben de
dorpsbewoners met hun ezel op dat smalle
kustpaadje van het uitzicht genoten, bocht na
bocht, tussen de rotsen en de azuurblauwe
zee. Na de eerste reportages in de glossy
bladen van de jaren zeventig kwamen

de toeristen. Het ezelpad is hier en daar
verbeterd, en op de gevaarlijkste plaatsen van
een beschermend hekje voorzien.

Er is dan wel geen wegverbinding, maar er
rijdr wel een trein, Eigenlijk is het meer een
metroverbinding; hooguit tien procent van
de route ziet het daglicht. Ock over zee kan
je er komen, en dat maake het mogelijk om
de wandelroute langs de kust te combineren
met een boot- of treinreis terug naar het
punt van vertrek.

Tegenliggers

Het kustpad kent een flink hoogteverschil
en regelmatig moeten er trappen worden
beklommen. Soms is het twee meter breed,
soms maar veertig centimeter. Daar is het
dus anticiperen of er tegenliggers aankomen.
Zo ja, dan zal er iemand een stuk terug
moeten lopen — vijftig meter boven de

branding zonder vangnet is geen plek om

de circusartiest uit te hangen. Twintig jaar
geleden stonden wij op een camping bij La
Spezia en van daaruit vertrokken we per
boot naar Riomaggiore. het meest zuidelijke
dorp van Cinque Terre, Dit keer doen wij
het anders: we starten vanuit anze camping
in het noorden en rijden per trein naar
Riomaggiore om in twee dagen noordwaarts
te lopen, Halverwege stap je gewoon weer
op de trein naar je camping, om de volgende
dag de draad weer op te pakken. Dat heeft
de voorkeur van de meeste wandelaars. Ten
eerste is de route veel te mooi em in éen
dag af te raffelen, en ook is het prettiger
lopen met de zon in je rug.

Eerste poging

Daar gaan we. Gewapend met onze foto
lopen we vanaf de camping naar het station
van Levanto, dat net ten noorden van Cinque
Terre ligt. Sommigen noemen Levanto ook
wel ‘het zesde dorp’ omdat het sfeertje

in Levanto erg dicht bij de Cinque Terre-
dorpen komt. Maar ja, je kunt er met de
auto (plus caravan) komen, dus mist het

de essentiéle voorwaarde om tot zesde
dorp te worden gepromoveerd. De treinrit

Riomaggiore. "Metrostation’ nummer |,
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Riomaggiore. De mensen zijn er uiterst vriendelijk.

Manarolo. Dorp nummer twee.



naar het zuiden heeft inderdaad veel weg
van een metrorit; na het perron duiken we
meteen het duister in. Bij elk dorp komt het
zonlicht als een bliksemstraal de treincoupe
binnenvallen, en bij de vijfde bliksemstraal
stappen we uit. Riomaggiore! Meteen kunnen
we aan onze eerste klimpartij beginnen,
want het hoogteverschil binnen dit dorp

is zeker honderd meter. Ondanks her feit
dat Cinque Terre tegenwoordig een stevige
toeristentrekker is geworden, worden we net
als twintig jaar geleden vriendelijk begroet
door de lokale oudijes, die de steile straatjes
schijnbaar zonder moeite bedwingen. Leuke
pleintjes in Riomaggiore. Maar niet de goeie.

Via dell’Amore

Op het wandelpad tussen Riomaggiore en
het volgende dorp Manarola vraag je je

af waarom alle reisgidsjes waarschuwen
voor een goede conditie en stevigs
wandelschoenen. Het pad is keurig bestraat
met siertegels, en van tijd tot tijd zijn er

op de plekjes met de meest romantische
uitzichtpunten bankjes geplaatst. Een heleboel
bankjes dus.Ah... vandaar de naam:Via
dell'Amore. lets voor de avond, lijkt me.
Maar de dag is net begonnen en we willen
vandaag tot aan Vernazza lopen. Geen nood,
er komt nog genoeg romantiek, Natuurlijk
wordt eerst Manarola aan een inspectie
onderworpen voor we ons weer op weg
begeven. Heerlijk dorp. goede koffie (dat
hoef je Italianen niet te leren). Manarola is
het oudste dorp van Cinque Terre uit de
twaalfde eeuw, en naast zijn ligging heeft het
ool aardige middeleeuwse cultuur te bieden.
Maar-... geen pleintje dat past. De foto gaat
weer in de rugzak.

Avond in Vernazza

Het stuk tussen Manarola en Corniglia is
al wat lastiger. Corniglia is eigenlijk een
uitzondering in Cinque Terre, want het is
het enige dorp dat niet aan het warter ligt.
Er moet dan ook fors geklommen worden

Op weg naar Corniglia
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voordat het dorp wordt bereikt. Onze
beloning is een lunch met uitzicht over zee,
terwijl landinwaarts een blik over de wijn- en
olijffboomgaarden minstens zo mooi is. Ook
Corniglia heeft een leuk pleintje, maar het
karakteristieke poortje ontbreekt. Als troost
kopen we er een ijsje. Ook geen straf in |talig,
maar we moeten door naar Vernazza - een
afdaling met soms gevaarlijlke passages. Het
laatste stuk van de route tussen Vernazza

en Monterosso is meteen ook het langste
stuk. En het moeilijkste, dus dat bewaren

we voor de tweede dag. In Vernazza houden
we daarom halt om op de trein naar onze
camping in Levanto te stappen, maar we

zien zoveel romantische plekjes voor een
idyllisch dinertje dat we besluiten om na het
verfrissen en omkleden op de camping er
terug te keren. De laatste trein retour gaat
immers pas na middernacht. Anderhalf uur
later zijn we dus weer terug in Vernazza, waar
inmiddels de lichten zijn ontstoken en de
laatste stralen van de zon de lucht kleuren.

Corniglia



Bloedrood verdwijnt ie in zee. We kiezen
een eethuisje aan het haventje waar zojuist
de laatste verse vis is bezorgd, terwijl twee
muzikanten een ode aan de nacht aanheffen.
Waarom zoeken zoveel mensen toch hun
portie romantiek helemaal aan de andere
kant van de wereld?

Hetzelfde uvithangbord

De volgende morgen beseffen we dat we
nog maar éen kans hebben op het bewuste
pleintje. Maar wat als ook Monterosso geen
passend plein heeft? Vol vertrouwen stappen
we weer op de trein richting Vernazza om
het laatste stuk te lopen. En inderdaad, dit is
het moeilijkste stuk, Klimmen en dalen, en

af en toe is het wel erg smal. De beloofde
veiligheidshekjes zijn hier ver te zoeken, en je
moet op de ongelijke stenen goed opletten
waar je loopt. Eenmaal In Monterosso
(eigenlijk is het voluit Monterosso al Mare)
zegt mijn vrouw dat ze het weet: hier is het
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pleintje. Na twee straatjes slaat ook bij mij
de herkenning toe. En na het poortje weten
we het zeker. Zelfs de ‘enoteca’ heeft nog
hetzelfde uithangbord. Als we daar een glas
bestellen laat ik de eigenaar de foto zien.

De reactie is zoals je alleen in een ltallaanse
opera ziet. Deze man moet echt naar
Hollywood.*Mijn vader!"roept hij uit, terwijl
hij mijn foto kust."En daar... op het bankje,
dat is zelfs mijn opa nog!" Hij legt uit dat ze
allebei zijn overleden en dat hij nu samen
met zijn zoon de wijnschenkerij drijft. Hi]
zou dolgraag dit aandenken willen hebben. Ik
had een kopie meegenomen, dus hebben we
iemand in Monterosso ontzettend gelukkig
gemaake. En hij niet alleen. We kunnen thuis
eindelijk rustig onder die foto gaan slapen nu
we weten waar het is.

Tekst en foto’s Kees Bregman,

is nu onderdeel van een beschermd
natuurgebied en toegankelijk met een
kaartje van een paar euro of met een
Cinque Terre-card, die ook onbeperkt
gebruik van de treinen tussen La Spezia
en Leyanto omvat, De route is circa 9
kilometer lang, maar slechts getrainde
wandelaars doen dat in een enkele
dag.Vanwege het vele klimwerk in de
brandende zon is een hoed of pet een
must. De beste tijd is het voor- of najaar.

Vernazzo.



Kamperen

In de vijf dorpen zelf is geen
kampeergelegenheid. De dichtstbijzijnde
campings liggen in Levanto en aan de
oever van de Magra bij La Spezia. Ze zijn
over het algemeen niet echt goedkoop en
de plaatsen zijn vrij klein, Wij stonden op
camping Aqua Dolce in het centrum van
Levanto naast de kerk (!). Naar het strand,
het station en de terrasjes is het slechts
een paar minuten lopen. Er zijn circa 100
plaatsen op diverse terrassen, waarvan de
bovenste wel erg klein zijn.Voor campers
is er beneden een plekje.Wel mooi
sanitair. Er zijn nog twee andere campings
in Levanto, landinwaarts aan de andere
kant van de spoorlijn, waarvan camping
Pian di Picche met circa 40 plaatsen de
aardigste is. Ten noorden van Levanto ligt
Deiva Marina, waar camping La Sfinge een
goede keus is. Dichtbij La Spezia is een
wat grotere camping bij het dorp Ameglia,
die ook geschike is voor campers (275
plaatsen, waaronder 100 vaste). Reken
voor twee personen inclusief stroom op
prijzen rond de € 30 in het laagseizoen en
€ 40 in juli en augustus.

De dankbare uvitbaters van de wijnschenkerij
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Hetzelfde pleintje in 2010 in... Monterosso!
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